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Snowmageddon, Snowzilla en

Snowpocalypse. Angstaanjagende

namen voor sneeuwstorm die voor
dinsdag was voorspeld in New York

en omgeving. Maar het viel allemaal

erg mee. In New York tenminste.
Voor klasgenoten Alex (17),

Sam (16), Thomas (16) en Harry (17)
betekende het dreigende weer een
minivakantie én wintersport.

Tekst en foto Annemieke Ruggenberg

Eigenlijk zouden ze naar een feestje gaan
op Times Square, maar omdat er geen
metro’s en taxi’s reden werd het een
lange filmavond. ‘We keken naar Frozen
en A Winters Tale. Steeds hielden we
pauze om naar buiten te kijken. De
sneeuwstorm leek maar niet te komen.
Uiteindelijk ben ik in slaap gevallen’, zegt
Sam. ‘Toen we wakker werden was het
zoals nu: koud maar lekker zonnig’, zegt
Alex. Alle scholen sloten op maandag en
dinsdag de deuren. De vrienden gingen in
plaats daarvan naar Central Park. Op de
heuvel waar in de lente en zomer wordt
gepicknickt, wordt nu gesleed en zelfs
geskied en gesnowboard. ‘Tk ga zo naar
huis om mijn snowboard te halen’, zegt
Harry. ‘Die heb ik sinds mijn laatste
wintersport in Canada niet meer
gebruikt!’ Bij gebrek aan wintersport-
spullen heeft de groep creativiteit
gebruikt. ‘We leenden dienbladen bij een
restaurant, daar kun je supergoed mee
sleeén! zegt Thomas. Alex had nog een
zwemband waarmee ze prima de
besneeuwde heuvels af komt.

Het wintersporten in Central Park gaat
niet overal goed. Een heuvel verderop
vloog een meisje met slee en al de vijver
in en zakte door het ijs. De speciale
Central Park-ambulance redde haar van
de onderkoeling. Ook zitten veel toeristen
even vast in New York omdat er
zevenduizend vluchten werden
gecanceld. Zoals die van de dertienjarige
Sarah uit Arizona. ‘TIk baal ervan. Nu mis
ik de verjaardag van mijn beste vriendin.’
Wanneer ze naar huis kan, weet Sarah
niet. ‘Mijn moeder heeft me nu
getrakteerd op een musicalticket voor de
Lion King. Daar wilde ik graag heen maar
daar was eerst geen tijd voor. En we
kopen hier een cadeautje voor mijn
vriendin. Het geld dat we extra kwijt zijn,
kunnen we bij de luchtvaartmaatschappij
declareren. Zo heeft die sneeuw me

toch nog wat opgeleverd!

WEL SUPERSNEEUNW

Meer over de sneeuwstorm kun je
lezen op www.sevendays.nl/snowzilla

»3000

Een gewapende groep in Zuid-
Soedan laat de komende tijd zo’'n
drieduizend kindsoldaten vrij. Ze zijn
tussen de elf en zeventien jaar oud
en vochten voor het Zuid-Soedanese
Democratische Leger. De eerste
280 kinderen werden woensdag
vrijgelaten. Ze gaven hun wapens af
tijdens een speciale ceremonie.
Eind 2013 braken er gevechten
uit in Zuid-Soedan. Unicef schat
dat alleen vorig jaar al twaalf-
duizend kinderen zijn ingezet bij
deze strijd.
Lees meer over dit onderwerp
op www.sevendays.nl/3000

GESCHIET OP
GOLANHOOGTE

Het is onrustig rond de

Golanhoogte. Woensdag
werd daar in het grensgebied tussen
Israél en Libanon een Israélisch
militair konvooi beschoten.
De raketten kwamen uit Libanon.
Daarbij stierven twee Israélische
militairen en raakten er zeven
gewond. De aanval werd opgeéist
door Hezbollah. Deze islamitische
vrijheidsstrijders willen een
moslimstaat vestigenin Libanon en
plegen regelmatig aanslagen.
Hezbollah vindt dat het gebied waar
de militairen rondreden, bij de
zogeheten Shebaa-boerderijen, bij
Libanon hoort en niet bij Israél zoals
nu het geval is. Israél reageerde
direct op de aanval door tientallen
raketten terug te vuren. Daarbij
viel in ieder geval één dode.
Een Spaanse militair van de
VN-vredesmacht. Andere landen
zijn bezorgd over het oplaaiende
Golan-geweld.

SLAPEN IN EEN

EDELSTEEN

Logeren in een prachtige paarse edelsteen. Aantrekkelijk? Nu kan dat nog
niet. Het Amethist-hotel bestaat nog alleen op papier. ‘Maar als het aan

®

ons ligt gaat het er echt komen’, zegt de Nederlandse ontwerper Kamiel Klaasse.
‘Op een zonnig Chinees eiland.’ Door Cora van der Wej

Het gekste gebouw ooit. Een krankzinnig
ontwerp. Zo omschrijven sommige
nieuwssites het hotelplan. ‘Hahal! Ja, ik
vind het zelf ook behoorlijk gek en
krankzinnig’, grinnikt Klaasse van NL
Architects. ‘Het ligt ook niet zo voor de

hand om een edelsteenhotel te bedenken.
Maar het leuke is dat het met de aller-
nieuwste technieken wel gemaakt kan
worden. Kort geleden bestond het eiland
waar het moet komen ook nog helemaal
niet. De Chinezen hebben het zelf

gemaakt. Ze hebben het opgespoten in de
zee bij de stad Hainan. Het is er vaak mooi
weer, het eiland heeft de vorm van een
bloem en heet Ocean Flower. Het is nog
niet af en het is er nog leeg. Er moeten
wegen en gebouwen op komen. Winkels
en hotels... De projectontwikkelaar van
het eiland heeft aan ons gevraagd of we
een mooi hotel wilden ontwerpen.’

Geluk

Hoe kwamen de architecten dan op het
idee van een amethist? Klaasse: ‘Veel
Aziatische hotels hebben zo’n edelsteen in
de hal liggen. Dat zou geluk brengen en

helpen tegen allerlei problemen. En wat
brengt er dan meer geluk dan een heel
Amethist-hotel? Aan de ene kant ziet het
eruit als een grote grijze steen. Maar aan
de andere kant is de steen opengespleten
en zie je de paarse ‘edelstenen’ glinsteren.
Dat kunnen we maken van stukken glas
met folie erover in verschillende tinten
paars. In iedere kamer zie je de amethist
en heb je uitzicht op de zee. Of ik hoop dat
we het hotel mogen gaan maken? Nou en
of! We zijn heel hard aan het duimen.

Op www.sevendays.nl/edelsteenhotel vind
je nog meer illustraties van het hotel



